
Fietsvakantie 2017 

Bourtange 
 

Weer een vriendenvakantie van 
TENDENS REIZEN 

 



Mogen wij ons even voorstellen……….. 
 

De fietsleider van onze groep is Michael Osterop. 
Samen met Gerrit Jan en Herman bedenken ze een 

leuke knooppunten route. 

Hij is onze voorrijder en doet dat uitstekend. 

Wij als leiding zijn trots op hem. 
 

 

De volgende twee die zich voorstellen zijn          

Marius van Gellicum en Frits Vos 
Al menig jaar fiets en slaapmaatjes van elkaar. 

Marius sterk en een volhouder, Frits een 

stevige fietser en een actieve fotograaf. 

Foto‟s van hem komen we tegen in dit boek. 
 

 

Jos Arts is een nieuweling binnen de fietsgroep. 

Hij moet zijn plek verdienen zeggen de oudgediende, 

en dat was binnen een half uur geregeld. 

Een doorzetter tot op het tandvlees, 

Naarmate de week vorderde ging het steeds beter 

met hem. 

Een liefhebber van zijn GSM en is erg populair, zo 

vaak als hij belt en gebeld wordt, luid en duidelijk. 
 

 

Na deze nieuwkomer komt er nog een, Richard 
Peters, druk, aanwezig en vol energie.  

Slapen hoeft hij niet zo veel maar dichten doet hij 

wel veel. 

De man met de vele stopwoorden, zoals KOEKOEK. 

Een uitstekend fietser.  

Was het kamermaatje van Jos, dat natuurlijk wel. 
 

 



Dan stellen we wederom een ervaren Tendensfietser 

voor. 

Ben Horsten is zijn naam, gaat ook al jaren weg en 

vindt het elke keer weer spannend hoe het zal gaan. 

Begint te wennen aan Herman en is blij met 

duidelijkheid en structuur. 

Maar wie niet eigenlijk zou ik zeggen, toch???? 

Wil zaken graag op tijd weten, mag. 
 

Gerrit Jan Wijers is de laatste 

deelnemer die zich laat zien, 

De schrijver en mede fotograaf van 

het stel, schrijft elke dag een 

verslag en kan die later thuis weer 

gebruiken in het speciale reisverslag 

met foto‟s. 

Schrijft bijvoorbeeld alle 

knooppunten nummer netjes op en de kilometers. 
 

 

En dan tot slot, je hebt zo af en toe ook 

de leiding nodig en daarvoor hebben ze 

gekozen voor het koppel Annelies Creutz 

en                                                                                

Herman Siepe. 
De rust en de drukte bij elkaar maar wel 

een stel dat goed met elkaar overweg kan. 

Annelies al voor de 6de keer met deze 

groep mee, tenminste sommigen hiervan en 

Herman voor de 2de keer. 

Ook dit jaar hebben genoten van onze gasten, van elkaar en de 

locatie. 

Zullen we alvast zeggen………TOT VOLGEND JAAR????? 
 

 

 



Hoe gaat het verslag er uit zien. 
 

Het zal een boek worden met heel weinig teksten en heel veel foto‟s. 
 

Waarom, zullen sommige zeggen. 

Viel er niets te vertellen dan overdag? 

Ja natuurlijk wel maar dat gaat allemaal onder het fietsen en daar 

kwamen we voor. 

Nu na afloop van deze vakantie kunnen we met trots melden dat er 

weer geweldig gefietst is door de groep. 

 

Er is ook dit jaar weer 

250 kilometer 

gefietst in 5 dagen. 

De 6de dag was namelijk voor het bezoek aan de vesting Bourtange, 

het opruimen, inpakken en alles wat hoort bij de laatste dag. 

 

Ons onderkomen, slaapplaats was perfect, eigen kamers en ingang. 

Huiskamer en douches. 

Lekker rustig in de Stakenborg met een meer dan uitstekende 

maaltijden. 

Ontbijt, lunch en avondeten. 

 

Wij waren echt “ te gast” 
 

Kijk en geniet van de foto‟s van Gerrit Jan, Frits en Herman. 

 
Enne ook een van Marja van kantoor!! 

 



Fietsdag 1…… 
 

Een dag om te wennen aan elkaar, nieuwkomers met name, hoe gaat 

het met de conditie?? Uitstekend!! Zadelpijn?? Nog niet!! 

Knooppunten waren er allemaal, gelukkig 

 

 

 

 

De regenbroek mocht weer 

uit……… 

 

 

 



Kunst in de tuin, gaan we 

nog meer zien deze week. 

 

 

 

Een gedicht voor de 

serveerster, koekoek zei hij 

daarna??? Wie…. 

 

Richard natuurlijk 

 

Hij heeft er elke dag een gemaakt 

en die komen hier ook allemaal te staan in 

dit verslag. 



En zo zat zij, te genieten van 

 “ haar jongens ”  

Te luisteren 

naar de 

verhalen 

Te observeren 

Er te zijn 

 

En ze zag dat het goed was! 

 

 

 

We kwamen onderweg in de stromende regen ook een bekende 

Nederlander tegen, BOER GEERT  van boer zoekt vrouw . 

Een buitenkansje voor ons en we mochten bij hem in de schuur 

schuilen, eten van onze eigen lunch en op de foto met Frits. 

De bofkont, hij had het wel keurig gevraagd dat wel 

natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

Even reclame maken voor de BN-er………… 

 

 



Frits heeft zijn hand een week niet gewassen zo blij…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prachtige vergezichten in het Groninger land 

 

 

Maatje zeilschip, maar dat zagen we later 

pas in de week. 

 

 

 

 

 

 

Een kijkje in onze 

boerderij. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Omgebouwde bedstee tot kantoor. 

 

 

 

 

 

 

De enige echte bedstee, 

we passen er niet in. 

Te lang geworden 

 

 

      Muziek tijd, ananas… 

 

 

En zo was de dag om, slapen maar we zijn toch wel moe. 

Maar op de volgende bladzijde het beloofde gedicht. 

 

 

 



 

Het gedicht van zaterdag 
 

Vandaag begon de fietstocht met veel regen, 
Juist dan……moet je ook bewegen, 
Aan ons heeft het niet gelegen, 

45 kilometer gefietst met 9 mensen, 
Wat kun je … nog meer wensen? 

 
 

 

 

Richard 
Peters 

 

 

De tocht voor morgen is klaar, zweten zullen jullie…….. 



Fietsdag 2….. 
 

Na een goede nacht, af en toe wakker sommige maar over het 

algemeen goed geslapen. 

Al vroeg zaten Annelies en Gerrit Jan mooi te kletsen in de 

huiskamer en je kon merken dat het gebouw zeeeeeeer gehorig is. 

Maar het is niet erg je moet er alleen even rekening mee houden. 

 

Om 9.00 uur zat ieder aan het ontbijt en om 10.15 uur klommen we 

weer op de fiets. 

Gelukkig een droge dag dus tijd voor een lange rit. 

Dus vandaag veel fietsen en weinig foto‟s. 

 

 

 

 

 

Voor de jongens een makkie,  

af en toe de plantjes water 

geven. 

En niet tegen een monument 

hoor maar gewoon in de bosjes, 

nou ja bijna uit het zicht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedenknaald ter eren van de ontwerper van een gedenk bos voor 

oorlogsstrijders uit de eerste wereld oorlog. 

 

 

 

 

En dan gaan we even 

mooi zitten voor een 

koppie en een pl….je bij 

een rusttuin. 

 

Selfservice bleek het 

te zijn. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de dorst onderweg 

 



 

Een overzicht van de vakantie woningen en de achterzijde van ons 

gebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En dan wordt het na het diner weer tijd voor een spelletje, de tocht 

van morgen en het gedicht van de dag. 

 

Het gedicht van zondag 
 

We begonnen om 10 over 10 misschien…..met fietsen, 
Dat kwam omdat het gezellig was met mensen uit Den Haag, 

Dat vond ik……… niet vaag. 
Uiteindelijk een hele mooie fietstocht van ongeveer 49 kilometer, 

Onderweg veel, heel veel landschappen gezien, 
En we hadden lekker weer 

Alleen rond 14.00 uur een hoosbui 
We hebben even gewacht 

En toen terug naar Bourtange 
Moe en voldaan 

Slapen en op naar de volgende dag 

 
 
 

 

Richard 
Peters 

 

 

Uitspraak van 

ene heer Ben… 

 

Was een kippe 

eindje vandaag 

 



Fietsdag 3 
 

Vandaag is de buitenland tour, we gaan een 

fietstocht door de grensstreek van Duitsland 

rijden. 

Voor velen van de groep is het best spannend,  

kunnen wij ze wel verstaan…. 

Is het wel veilig….. 

Kunnen we de route wel lezen…….. 

Gelukkig brengt Ben uitkomst, hij spreekt iets Duits en de leiding ook 

en stelt ieder die er tegen aan kijkt gerust. 

Dus op pad, eerst naar de waterski baan. 

De foto‟s dan maar weer. 

 

 

 

De grens over dan 
maar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Betreten verboten? Spreek geen Duits 

 

 

 

En na de koffie en heerlijke 

tarte op naar het vervolg,  

Het kleine plaatsje  

DORF 
 

Middag pauze op het plein 

want alles is dicht behalve de 

kerk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fotomodellen 

En „n  

fotograaf  

 

 



Zo mooi daar binnen…….. 

Het brood is binnen dus we kunnen er weer vol tegen aan als het kan, 

maar natuurlijk jongens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En dan na een dag van veel fietsen komen we weer terug bij de grens, 

de slagboom, gaan we Nederland weer binnen, hallo we zijn er weer. 

Ben was er trots op dat hij toch even zijn Duits heeft kunnen trainen 

en zo is dat. 

Auf wiedersnitzel. 
 

Eerst de vesting door en dan op naar huis de beentjes omhoog en er 

kunnen weer de nodige kilometers bij geschreven worden. 

Het was een lange dag we kwamen pas om half zes weer binnen. 

Lekker eten, rusten en op tijd naar bed, hoe is dat mogelijk??? 

 

Moe misschien 

 

Tot slot het gedicht van de dag….. 

 

 



Het gedicht van Maandag 
 

Vandaag zijn we vanuit de Stakenborgh naar Duitsland gefietst 
We hadden een heerlijke tocht 
Het was best druk onderweg 

Het was dus…..goed opletten in Dorpen 
Daar hebben we een heel mooi beeld van twee personen en een 

paard  
En foto’s gemaakt natuurlijk 

Van tevoren zijn we bij het waterski-centrum in de Hardersee 
geweest 

Dat was heel gezellig 
Herman heeft no mooie foto gemaakt van mij op een klimrek 

Uiteindelijk kwamen we…een kwartier voor….etenstijd weer aan in 
Bourtange 

Moe…….en zeer voldaan 
 

 

 

 

 

 

Richard  
Peters 

 

Als Richard al zegt dat hij moe is…………. 

Dan kunnen wij als begeleiding zeggen dat het vandaag best pittig 

was! 

 

Volgens Ben was het wederom een  

 

KIPPE EINDJE 
 

Zei hij bijna slapend ha ha ha ha ha 



 

Fietsdag 4 
 

Goedemorgen allemaal, wakker en goed geslapen?? 

Ze werden opvallend laat wakker vandaag, moe misschien??? 

 

Maar goed er wordt ook vandaag weer een stevige route gefietst in 

een prachtige omgeving met veel bospaden. 

 

Eerst maar even de route doornemen en dan op pad. 

 

Juist we gaan vandaag de VESTING route 

fietsen. 

Een behoorlijke lange tocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst even langs de brievenbus 

voor het bewijs van het posten. 

En dan weer snel verder. 

 

 

 

 

Prachtige paden, bruggen(tjes) enz…. 

Goede tocht Michael ! 



 

De totem palen aan het water. 

Ongeveer mijn maat toch Herman?? 

Ja hoor Annelies, nog even verder groeien. 

 

 

 

 



 

De kerk van Vlagtwedde, 

speciale kerk 

 

Een scheef spitsstuk 

 

 

 

 

 

Het voorsnijvrouwtje zei een van de 

fietsers, met zo‟n groot mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel kunst kwamen we tegen 

tijdens deze fietstocht. 

Een eikenblad van staal en 

gevouwen als zitbank prachtig om 

te zien. 

Tot zover deze dag en vandaag 

GEEN gedicht van onze 

huisdichter..                       Geen inspiratie of gewoon moe……. 



Fietsdag 5 
Vandaag de laatste lange fietsdag, morgen een rustdag en naar de 

vesting, vandaag het rondje TER APEL. 

Een lange tocht, alweer??? Ja jullie willen toch fietsen!! 

In Ter Apel naar het klooster  



De volgende foto‟s zijn bijna allemaal binnen in het klooster genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig toch…… 

 

 



 

 

 

Zonne wering en Kunst in 

een gebouw. 

 

 

 

 

 

Maar ook aan deze lange dag kwam een einde, de mannen werden moe, 

er kwamen zere billen, knieën, armen en hoofden. 

Dus af en toe kwamen er wat schaduwtjes. 

Het wordt tijd voor de rustdag! 

 

Thuis gekomen werden de fietsen weer in het rek gezet en even 

languit maar niet te lang vanavond is het namelijk BB avond. 

 

De kok kon het amper bij houden met bakken, het viel in de smaak. 

 

Natuurlijk 

Tot slot snel het gedicht en iedereen naar bed en morgen mochten ze  

UITSLAPEN 



Het gedicht van woensdag…. 
 

Vandaag zijn we naar TerApel gefietst 
Naar een klooster uit de 15de eeuw 

In totaal hebben we nu al 245 kilomer gefietst 
Heerlijk ontladen 

Een kei gezellige groep 
Vandaag hebben we ook nog gebarbeknoeid dat was heerlijk 

Herman kan heel lekker bakken 
Over het weer hadden    we niet te klagen…..24 graden 

En     veel zon 
Tot schrijfs, dit was de laatste! 

 

 

 

 

Richard  
Peters 

 

 

 

Dank je wel Richard voor je gedichten, je hebt er onderweg veel 

meer geschreven als je ergens koffie dronk of je vond de dame die 

de koffie bracht wel heel erg leuk. 

 

Klasse     

 

Dit is een echte 

 

 

 

KOEKOEK 
 

 



Fietsdag 7 
 

En dan is het de dag voor het bezoek aan de vesting van Bourtange. 

Het laatste cadeau tje wordt gekocht, de musea bekeken enz. 

 

Wij, de leiding hadden nog een verrassing voor de groep een 

heerlijke speciale lunch buiten. 

Wat denk je, we zitten net en het begint te regenen. 

Gelukkig konden we naar binnen. 

 

Heerlijk lekker aangezeten. 

 

Daarna weer iedereen vrij om te doen en laten wat je leuk vindt. 

Nu weer wat beelden, foto‟s van de vesting. 

 

De entree, ingang, gewoon brug. 

 



 

 



Vanavond na zitten praten, afscheid nemen van 

de beheerders, Frits deed een mooi woordje als 

dank met een cadeau voor beiden. 

Daarna voor iedereen een diploma met iets 

toepasselijks erop geschreven. 

Koffers gepakt, fietsen in de aanhangers, laatste 

keer onder de douche en daarna lekker slapen. 

 

Naar huis Dag 8 
 

Goedemorgen, eten en een lunchpakket, de laatste koffers in de bus 

en we gaan om stipt 10 uur rijden. 

Iets te laat via Veenendaal naar Arnhem en afscheid nemen van 

elkaar. 

Emotie hoort daar bij, je ziet je ouders weer en weet dat je er weer 

een jaar tegenaan moet. 

 

Annelies en Herman hebben WEER genoten van 

jullie, en bij een goede gezondheid zien wij 

jullie volgend jaar weer terug als 

begeleiders van deze prachtige groep 

kerels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het vertrouwen! 


